
 
 

Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   12  april 2026  om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Hans de Bie 
Ouderling: mw.  Plonie van Ooijen 
Diaken: dhr.  Arjan Wensink 
Organist: mw.  Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.  Arjan Wensink 
Videoteam: dhr.  Jan Kleinjan 
 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en afkondigingen 

Moment van stilte 



De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

Aanvangslied  Lied   Psalm 95:  1 en 3    Nieuwe Psalmberijming     (staande)                       

1. Zing blij een loflied voor de HEER, 
verschijn voor Hem en breng Hem eer; 
bejubel Hem in je gezangen. 
Laat Hij, de rots van het behoud,  
nu van het volk dat op Hem bouwt 
een dankbaar eerbetoon ontvangen. 
 
3. Kom in Gods huis en buig je neer 
voor onze schepper, voor de HEER; 
Hij wilde zich met ons verbinden. 
Hij gaat ons als een herder voor, 
weidt ons als schapen in zijn spoor, 
leert ons zijn goede wegen vinden. 
 
Groet en bemoediging 

voorg. De Heer zij met u 
allen   Ook met u zij de Heer 
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer 
allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg            Die niet loslaat het werk van zijn handen 
allen             maar trouw is in eeuwigheid. Amen 
 
                               (gemeente gaat zitten) 
 
Lied:    Psalm 95:   4 
 
4. Weersta God niet, blijf dicht bij Hem. 
Luister vandaag nog naar zijn stem: 
‘Daag Mij niet uit met al je zonden, 
zoals voorheen je voorgeslacht: 
het bleef, al wist het van mijn macht, 
toch onbeschaamd mijn hart verwonden. 
 
 
Kyrië gebed met gezongen Kyrië 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
Glorialied   Lied  146-C:   1 en 5   (staande) 
 

1  Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

5  O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

Hij die u recht verschaft is hier! 

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 

dorstige, zie de heilsrivier! 

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 

God schenkt genade velerlei. 

Halleluja! Halleluja!. 

 
 
RONDOM  HET  WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing:    Johannes 21: 1 – 14     (NBV21) 
 
1  Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. 

Dat gebeurde als volgt.  



2  Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), 

Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere 
leerlingen.  

3  Simon Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze 
stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.  

4  Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen 
wisten niet dat het Jezus was.  
5  Hij riep: ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze.  
6  ‘Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het 
wel.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog 

konden trekken.  
7  De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra 

Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was 

nauwelijks gekleed – en sprong in het water.  

8  De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter 

zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el.  
9  Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.  
10  Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben.’  

11  Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol 

grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet.  

12  Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde Hem te 
vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood en 

gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis.  
14  Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit 

de dood was opgestaan. 
 
Zingen  Lied   655  : 1, 2, 3, 4  en 5 
 

1  Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 

 



3  Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

4  De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

 

5  Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

Uitleg en verkondiging    

 

Meditatief orgelspel              

 
Zingen  Lied:  834  :  1, 2  en 3 
 

1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 
Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.  
 



Inzameling gaven   
 1e collecte voor  Diaconie 
 2e collecte voor  Pastoraat 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 

 
Tijdens de collecte zingen we het Taizélied   “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
ZENDING  EN  ZEGEN 
 
Slotlied:  969   :  1, 2, 3  en  4      (staande) 
 

1  In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

3  Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 

Zegen    (met gezongen Amen) 
        

 
 



MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  19 april  2026 om  10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze 
dienst gaat ds. Marina van der Zwaag  voor. 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: communicatie@pghnv@gmail.com 
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